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Kerst nieuwsbrief van KOP, december 2025 

 

Beste donateurs, familie, vrienden en belangstellenden van KOP,  

Voor u ligt weer de Kerstnieuwsbrief, waarin we u een inkijkje geven in het afgelopen jaar. 

Een jaar waarin er veel in de wereld gaande is, zowel de (burger)oorlog op het Afrikaanse 

continent in Sudan en in de wereld om ons heen. Nog steeds is er geen vrede in Oekraïne en 

ook nog niet echt in Gaza; de wereld om ons heen lijkt steeds grimmiger te worden. 

In Kiandutu hebben er grote veranderingen plaatsgevonden, het hoogtepunt voor ons als  

bestuur van KOP / Macheo en voor de bewoners van Kiandutu: het nieuwe gebouw voor KOP 

/ Macheo staat er en is in het voorjaar geopend. Wat een geweldig evenement heeft de staf 

van Macheo er van gemaakt. Enkele bestuursleden van KOP (Rein en Jannie) en ambassadeur 

(Marjon) waren ook aanwezig; dit maakte het feest extra groots.  

Er is een jaar lang heel hard gewerkt om het gebouw af te krijgen, intussen werden de kosten 

steeds hoger en hebben we gaande het proces steeds opnieuw aan onze sponsoren moeten 

vragen voor extra geld. Het was fantastisch om te merken hoeveel mensen er al jaren 

betrokken zijn bij KOP en hierdoor hebben gezorgd dat het geld er kwam. De communicatie 

met Sarah en Seth (staf van Macheo) verliep intens en plezierig. We werden goed op de 

hoogte gehouden van de stand van zaken en volgden de bouw vanaf hier. 

We hebben de afgelopen 18 jaar met veel plezier en enthousiasme gewerkt aan de rand van 

Kiandutu en daar ook heel veel bereikt. Toen we onder de leiding van Macheo zijn gaan 

werken, behaalden we nog meer successen.  

Nu staat er een enorm groot oranje gebouw in het centrum van Kiandutu wat iedereen 

moeiteloos kan vinden. Het troont overal bovenuit waar ik jullie graag mee naar toe neem 

om te zien wat en hoe het is geworden.  
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Sarah deed de opening en heeft de inzet van iedereen ruim geprezen. Iedereen van het  

team van KOP werd naar voren geroepen om iets te vertellen, het was ontroerend om mee 

te maken. Ook voor de medewerkers is dit een fantastische plek om vanuit te werken. Mister 

Gerald, die ooit op dit terrein woonde deed ook zijn verhaal. In het begin heeft hij steeds de 

bouw tegengewerkt, maar nu hij zag hoe het is geworden, toonde hij een enorme 

dankbaarheid. Hij zag nu met eigen ogen hoe het gebouw er voor de bewoners van Kiandutu  

staat. Wat heel belangrijk is dat er nu meer ruimte is voor de tienermoeders, die in dit 

gebouw hun eigen plek hebben. De stichtingen Benevolenta en Onderwijssupport hebben 

gezorgd voor de afwerking en inrichting van deze geweldige en sfeervolle ruimte. 

Namens het bestuur en de ambassadeurs van KOP is onderstaande toespraak gehouden:  

Beste aanwezigen, vrienden van KOP en Macheo, 
Vandaag is een hele bijzondere dag. We staan hier samen om de opening van dit prachtige 
nieuwe gebouw te vieren – een gebouw dat symbool staat voor hoop, kansen en een betere 
toekomst. Namens het bestuur en de ambassadeurs van het Kiandutu Outreach Project (KOP) 
wil ik KOP/Macheo van harte feliciteren met deze belangrijke mijlpaal. 

 
Kiandutu, de sloppenwijk van Thika, is een plek waar veel kinderen en gezinnen dagelijks te 
maken hebben met grote uitdagingen. Armoede, beperkte toegang tot gezondheidszorg en 
onderwijs maken het moeilijk om vooruit te komen. KOP is opgericht met één helder doel: 
kinderen en hun ouders ondersteunen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs, zodat 
zij de kans krijgen om zelf een betere toekomst op te bouwen. 

 
Om dit moment te herinneren, moeten we teruggaan naar waar het allemaal begon. 

• In 2006 werd KOP opgericht onder de vleugels van CRC. Vanaf het allereerste begin 
speelde Ann Mburu een cruciale rol in ons werk. Velen van jullie kennen haar nu als een 
toegewijde medewerker van Macheo. 

• Tot 2011 werkte KOP nauw samen met CRC. In 2011 werd KOP officieel onderdeel van 
Macheo, sindsdien is de samenwerking tussen KOP en Macheo nog sterker geworden. 

 
Door de jaren heen is de samenwerking tussen KOP en Macheo uitgegroeid tot een efficiënte 
werkwijze. Macheo bepaalt binnen de beschikbare financiële middelen welke hulp in Kiandutu 
het meest noodzakelijk is, en KOP zorgt voor de financiering. Dit model stelt ons in staat om 
gericht en effectief hulp te bieden waar die het hardst nodig is. 
 
Inzet en steun van velen  
Deze nieuwbouw zou er niet zijn zonder de inzet en steun van velen. Daarom wil ik vandaag 
mijn oprechte dank uitspreken aan: 

• De medewerkers van Macheo, die dag in dag uit het verschil maken voor de kinderen 
en gezinnen van Kiandutu. 

• Onze gulle sponsors en donateurs, die geloven in onze missie en ons helpen deze te 
verwezenlijken. 

• Iedereen die, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan de realisatie van dit 
project. 

 
Het is bijzonder om te zien hoe een gezamenlijk streven leidt tot een concreet resultaat. De 
financiering van deze nieuwbouw kwam tot stand met dank aan: 

1. De opbrengsten van een online kunstveiling; 
2. De succesvolle kerstmarkt van 2024; 
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3. De kringloopwinkel K.O.O.K uit Alkmaar; 
4. De Wilde Ganzen, die zich inzet voor ontwikkelingsprojecten; 
5. De stichting Benevolenta; 
6. Stichting Onderwijssupport; 
7. Legaat van familie Box; 
8. De kerken van Bovensmilde en Oostzaan die KOP een warm hart toedragen; 
9. En natuurlijk familie en vrienden van KOP die al jaren betrokken zijn. 

Dankzij jullie steun openen we vandaag niet alleen een gebouw, maar ook nieuwe deuren 
naar een betere toekomst voor de kinderen van Kiandutu. 

 
Een reis van groei en samenwerking en vooruitkijken naar de toekomst 
Met deze nieuwbouw kunnen we nog meer kinderen en gezinnen helpen en hen de 
ondersteuning bieden die ze nodig hebben. Dit gebouw is niet alleen een fysieke structuur, 
maar een symbool van samenwerking, veerkracht en hoop. 
 
Tot slot 
Laten we samen blijven werken aan een toekomst waarin elk kind de kans krijgt om zijn of 
haar dromen waar te maken. 

 
Dank jullie wel! 

 
De ceremonie werd afgesloten met taart, een flesje water en een heerlijke Keniaanse 
maaltijd voor alle aanwezigen en de plaquette werd onthuld; hier staan de sponsoren op die 
de bouw hebben gerealiseerd.  
 

   
 

De afgelopen maanden zijn we goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen 
KOP. Het gebouw wordt intensief gebruikt, de tienermoeders kunnen er dagelijks terecht en 
hun baby’s worden opgevangen in het dagverblijf welke door een andere sponsor voor drie 
jaar wordt gefinancierd.  
Dit is erg belangrijk voor deze tienermoeders; zo kunnen ze werken aan het opzetten van hun 
bedrijfje of ze gaan weer naar school.  
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We hebben enkele succesverhalen binnen gekregen, waar we als bestuur erg van onder de 

indruk zijn. Hieronder delen we een paar verhalen. 

Groep tienermoeders 

Bij KOP leren tienermoeders niet alleen vaardigheden, ze leren ook overlevingstechnieken 

voor het echte leven. Afgelopen periode leerden ze hoe ze mandazi ’s kunnen maken (een 

soort van donut, maar dan met water, zout en maismeel) en laten we zeggen dat het 

zelfvertrouwen in die keuken groter was dan de sissende olie! Sommige mandazi ‘s kwamen 

er rond uit, andere vierkant, maar de trots op hun gezichten was fantastisch. Wat een 

simpele kookles leek, veranderde in een moment van lachen, delen, praten, leren en 

ontdekken dat ze met hun eigen handen iets geweldigs kunnen creëren. Met alle steun leren 

deze meisjes niet alleen recepten, ze bakken ook hun zelfvertrouwen, creativiteit en een 

betere toekomst. Deze mandazi ‘s kunnen ze weer verkopen.  

    

Jane* was net 19, een alleenstaande moeder met dromen die te vroeg waren verstoord.  
Toen ze zwanger raakte, stuurde haar moeder haar weg uit pijn, schaamte en teleurstelling. 
De man met wie ze trouwde, werd gewelddadig en al snel leefde ze in een nachtmerrie: ze 
was jong, bang en ook nog afgewezen door haar moeder. 
Door tussenkomst van de social worker als tienermoeder verzoende ze zich met haar 
moeder, maar terugkeren naar school leek onmogelijk. Haar moeder moest werken en er 
was niemand om op de baby te passen. Ze worstelde met de vraag waar ze haar baby moest 
onderbrengen, terwijl ze naar school ging. Toen gebeurde er in haar beleving een wonder: 
KOP/Macheo’s dagverblijf.  
Haar baby, Mary, was een van de eersten baby’s die werd ingeschreven. Die simpele daad 

van zorg gaf twee levens een tweede kans. De jonge moeder kon weer naar school, wetende 

dat haar kind veilig, gevoed en geliefd was. 

Nu zit ze in groep vier en bereidt ze zich voor op haar nationale examens, een symbool van 

hoop waar ooit wanhoop heerste. Want soms begint het veranderen van de wereld niet met 

een klaslokaal, maar met KOP en Macheo, die gelooft dat de droom van een jonge moeder er 

nog steeds toe doet. 

Grace* is pas 17 jaar oud, maar ze draagt de last van iemand die veel heeft geleefd, veel te 

vroeg nare ervaringen heeft gehad. Ze stopte op haar veertiende met school, niet omdat ze 

dat wilde, maar omdat het leven thuis ondraaglijk was geworden. Ze heeft een gewelddadige 

vader. Thuis heerste constante angst. Grace heeft een verstoorde jeugd gehad. Op een dag 

verzamelde ze al haar moed, ontvluchtte Kiandutu en vond een baan als huishoudster. Niet 

omdat ze klaar was om te werken... maar omdat overleven haar geen andere keus liet. Toen 

we Grace ontmoetten, was ze zeven maanden zwanger. Ze was volledig verwaarloosd door 
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haar familie. De ellende van haar situatie had haar tot het uiterste gedreven; op een gegeven 

moment bekende ze dat ze het doel van haar eigen leven, noch dat van haar baby, niet meer 

zag zitten. Dat is de diepte van waaruit haar verhaal begint. 

Toen we Grace voor het eerst ontmoetten, had ze geen interesse om welke vaardigheid dan 
ook te leren. Ze had al lang de leugen geaccepteerd dat "meisjes zoals zij" niet bedoeld 
waren om te dromen, te creëren of te hopen. Haar leven draaide om volhouden, niet om te 
groeien. Maar alles begon te veranderen op het moment dat ze een van onze seminars over 
levensvaardigheden binnenliep. Iemand luisterde naar haar. Iemand zag haar. Iemand 
vertelde haar dat ze ertoe deed. 
Langzaam, bijna verlegen, sloot Grace zich bij ons aan en begon vaardigheden te leren zoals 
het weven van matten.  
Tijdens de eerste sessie "keek ze alleen maar toe". Maar zodra ze het garen aanraakte en 
begon te weven, ontwaakte er iets in haar. Later zei ze: "Het maakt me rustig... Ik heb het 
gevoel dat ik mijn leven weer op de rails krijg, draadje voor draadje." 
Tegenwoordig maakt Grace niet alleen matten, ze bouwt haar zelfvertrouwen weer op, 
ontdekt haar talent en vindt heling in creativiteit. Ze komt regelmatig naar de sessies, zit 
vooraan en toont trots haar werk als iemand die eindelijk gelooft dat ze iets te bieden heeft. 
We hebben haar niet alleen een vaardigheid geleerd. We hebben haar waardigheid hersteld. 
We hebben de hoop bij Grace teruggebracht.  
We hebben een jong meisje een veilige plek gegeven om weer adem te halen. Nu zijn Grace 
haar handen, ooit trillend van angst, druk bezig met creëren van prachtig werk en het 
vormgeven van een toekomst die ze nooit dacht te verdienen.  

    
Grace    Jane met baby Mary   Opening nieuw gebouw 

  *     Grace en Jane zijn gefingeerde namen. 

Dit zijn enkele verhalen die er toe doen, verhalen van hoop en vertrouwen. 

De vele keren dat wij als bestuur KOP (op eigen kosten) bezoeken, zijn we ook aanwezig bij 
de seminars. Als de moeders of tienermoeders er zijn en de sessie begint, wordt er altijd 
begonnen met zang en gebed, waarin vooral de dankbaarheid wordt uitgesproken naar de 
hulp die ze van KOP / Macheo ontvangen. Ook wij spreken hun toe en laten een waardering 
blijken naar het team. 
Oprechte dankbaarheid geeft ons de kracht om verder te gaan, samen met Macheo. 
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De Kerstmarkt in Bergen afgelopen zondag is weer druk bezocht en we hadden een TOPDAG, 

veel gezelligheid, goede sfeer, mooie gesprekken en een hele goede opbrengst voor KOP. 

We bedanken onze ambassadeurs en donoren van harte die een steentje hebben 

bijgedragen aan het welzijn van allen in Kiandutu.  

Dank dat u KOP al jaren een warm hart toedraagt.   

Namens het bestuur en de ambassadeurs van KOP,  

 DANK JULLIE WEL  

ASANTE SANA  

 

We wensen jullie allen goede Kerstdagen toe en alle goeds en gezondheid 

voor 2026 
 

Jannie Meijer-Martens  

www.kopkenya.nl  

Voor informatie en vragen kun je contact opnemen met + 316 2632 8222 of met een van de 

andere bestuursleden of ambassadeurs. 

Jullie bijdrage blijft welkom op:  NL55INGB 0003655057 tnv stichting KOP  

 

  

  

http://www.kopkenya.nl/
http://www.kopkenya.nl/

